
WAT IS NU BELANGRIJK IN HET LEVEN?? 

 

Wat is belangrijk in het leven? Hij weet het niet meer! Soms houdt hij van de 

stilte, van rustig een boek zitten te lezen, van wat geroezemoes op de 

achtergrond. Op andere momenten kan het niet druk genoeg zijn. Is hij dan zo 

een ingewikkeld mens? Vindt hij zijn evenwicht niet meer in al die dagen die als 

een film voor zijn geest draaien? Wat mankeert hem? Moet hij zich die vraag 

stellen of moet hij onderzoeken wat zijn leven zo lastig maakt? Zijn er 

elementen die zijn leven beïnvloeden zonder dat hij daar controle over heeft? Al 

deze bedenkingen doorkruisen zijn gedachten, terwijl hij even terug buigt in zijn 

zetel voor een middagdutje. Wat brengt hem bij al die vragen? 

 

Terwijl hij probeert tot rust te komen, valt hem iets op dat hem volledig wakker 

schudt. Zijn gsm spuwt voortdurend berichtjes. En bij elk signaal wil hij weer 

kijken! Er is iets van binnen dat hem tegenhoudt en toch is er een drang om zijn 

gsm te openen. Dat overheersend gevoel wordt scherper, maar - in zijn rust - wil 

hij daar niet aan toegeven. De berichten blijven maar binnenstromen. Zijn 

nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Kan hij weerstaan aan de prikkels van zijn 

weetgierigheid? Een stem in zijn binnenste zegt: “Misschien heeft iemand mij 

nodig’”. Zou hij niet beter eens kijken? Als het niks bijzonders is kan hij verder 

rusten. Hij voelt zich getroost door deze gedachte, de prikkel wordt te groot. 

Hij bezwijkt en kijkt. Op het eerste moment ziet hij geen berichtjes van 

bekenden maar hij wil alle binnenkomende berichten nalezen. Een veelheid van 

data: van de kranten, ongevallen, overstromingen, vorderingen in de oorlog, 

sportuitslagen, overlijdens, relatieproblemen, moorden, tv. – programma’s. Een 

zee van meldingen. Meldingen die hem overstelpen, die zijn bovenkamer 

volstouwen. Veel berichten waar hij niks kan aan veranderen, maar die hem op 

een of ander manier toch bezighouden. 

 

Hij is zich ervan bewust dat hij teveel geprikkeld wordt. Een stem binnen in hem 

zegt, smijt al die informatie van je gsm. Wat heb je eraan als je dat allemaal 

weet? En toch is er iets dat hem tegenhoudt. Neen, hij kan die weetjes niet 

weigeren. Hij wil die gegevens niet deleten van zijn gsm. Nauwlettend houdt hij 

zijn gsm in de buurt.  Zonder al deze binnenkomende berichten kan hij niet leven. 

Hij kan ze niet naast zich neerleggen. Bepaalde boodschappen blijven malen in 

zijn bovenkamer. Waarom doet hij dat allemaal? Moet  hij zich verslaafd 

noemen? Misschien wel!         

      

Toch is er een moment waarop zijn gsm on hold wordt gesteld, omdat zijn 

aandacht, zijn focus gericht is op kleine kinderen. Kleine kinderen die regelmatig 

zijn leefwereld binnenglippen en telkens opnieuw veranderen en iets hebben 



bijgeleerd. Soms kijken ze hem vreemd aan alsof hij een totaal onbekende is. 

Een volgende keer hebben ze een brede glimlach bij het weerzien.  

 

Ja, ze veranderen zienderogen. Ze kruipen om ter snelst, lopen rond de tafel, 

richten zich op aan een stoel. Ze brabbelen al heel wat en zijn niet vies om al 

eventjes hun territorium te verdedigen: onderling haartje- trek, speelgoed 

afnemen; als eerste op de schoot willen zitten. Prachtig om deze onschuldige  

kinderen bezig te zien. 

Ze nemen toe in lichaamsgewicht en na een dag-in-zijn-buurt, is hij doodmoe van 

het eindeloos gesleur, van constant zijn blik te richten op hun activiteiten. In de 

namiddag heeft hij een kleine rustpauze, wanneer de kinderen bekaf even de 

slaap vatten. 

 

Terwijl het even stil wordt, mijmert hij verder. We weten niet alles meer over 

onze jeugd, maar we hebben vroeger een gouden tijd beleefd. Geen oorlog, veel 

nieuwe technieken, mensen konden goed met elkaar opschieten en iedereen 

genoot van een degelijke levensstandaard. 

 

 En nu, nu is onze wereld totaal veranderd. Wat hebben we deze jonge kinderen 

nog te bieden? We worden constant overwelfd door minder fraaie momenten die 

zich in deze wereld afspelen. Oorlog, misverstanden tussen personen, 

nieuwkomers in mijn omgeving! En we weten nog niet welke onheilspellende 

gebeurtenissen we mogen verwachten van de losgeslagen natuur. 

 

We leven weer in de donkere tijd van het jaar, met de herdenking van onze 

dierbare overledenen, van de vele oorlogsslachtoffers.  We genieten van het 

kinderlijke feest: sinterklaas en van de geboorte van een zoon, die een voorbeeld 

werd voor de wereld: Kerstmis. Hoe zullen we met deze feestelijke dagen 

omgaan? Wordt het weer een loutere commerciële bedoening of ontluikt een 

diepere betekenis. 

 

Neen, hij kan de betekenis voor ieder afzonderlijk niet invullen. Hij denkt terug 

aan het verhaal van Ninive. Het arrogante Bijbelse volk van die stad werd bijna 

door God verwoest. De profeet Jona wist op voorspraak het volk en de stad te 

sparen maar daarvoor is hij tot het uiterste moeten gaan om God te overreden. 

Zijn wij in een nieuw Ninive terechtgekomen? Hoeveel goede mensen zouden nu 

op onze wereld moeten leven opdat God niet zou ingrijpen? Hij weet het niet. 

Zou er iemand zijn die dit aan God durft te vragen? Hij weet het niet en durft 

er niet aan te denken.  

Hij herpakt zich en wenst iedereen licht aan het einde van de donkere tunnel 

waardoor we allen heen moeten naar het licht.                                                       


